
Hebt u de Vriendenwandeling en -fietstocht door het CID  

al gemaakt? Zo niet, er zijn nog gidsjes te krijgen in de web-

winkel op de website van de Vrienden. Zo ja, dan kunt u 

vanaf het Trekvlietplein ook een rondje Binckhorst doen, 

zoals ik deed, en waarover ik graag iets vertel. 

Op 14 mei fietste ik vandaar rechtsaf de Binckhorstlaan op en 

stak vlak voor de stoplichten over naar de Mercuriusweg aan 

mijn rechterhand. Mijn eerste stop was de Jero papierwaren-

fabriek aan de Komeetweg, een familiebedrijf uit 1930. Gast-

vrij nodigde vader Urbano Bruti mij uit om te zien hoe zijn 

dochter achter een van de machines goudkleurige kartonnen 

fruitschalen maakt. Urbano begon er mee op zijn 21e en nu, 

op zijn 83e, werkt hij nog altijd het hele jaar, zeven dagen per 

week. Bij een plots luid gedreun grapte hij: en dat lawaai is 

mijn vrouw! De Bruti’s zijn bij de Vrienden geen onbekende, 

want zoon Sandro is met zuslief eigenaar van etablissement 

Casa Bruti aan de Harstenhoekweg op Scheveningen. Daar 

organiseert Sandro besloten diners die ook bij de Vrienden 

befaamd zijn, net als de muziekmiddagen en -avonden van 

zijn stichting Dramtune, vernoemd naar ‘Pour me a good 

dram’, oftewel een hartversterking van (hier Ierse) whisky. 

Ik nam afscheid bij Jero en fietste verder naar begraafplaats 

St. Barbara aan de Vestaweg. Over deze groene oase heeft  

Elsbeth van Hijlckama in het vorige nummer van Ons Den 

Haag geschreven. Het groen staat er prachtig bij. Overal bloei-

ende bomen, struiken en perkplanten, waar insecten en vo-

gels dankbaar gebruik van maken. Ik maakte er kennis met 

de voorman van de vijf man sterke buitenploeg die zes dagen 

in de week zorgt dat alles goed wordt onderhouden. Wie wil 

kan ook om een rondleiding vragen. Zo had hij net een doch-

ter op bezoek die wilde kijken waar straks haar vaders uit-

vaart zal zijn. Maar er komen ook veel bezoekers om gewoon 

te wandelen en even op een van de vele banken te zitten en 

te genieten van de rust en de natuur. Omdat de stadsnatuur 

steeds belangrijker is voor de biodiversiteit wordt er niet 

meer met gif gespoten, terughoudend gesnoeid en het blad-

afval na compostering op de bodem teruggebracht. Er zijn al 

ransuilen gesignaleerd. 

Mijn fietstocht door de Binckhorst was natuurlijk niet com-

pleet zonder een kijkje bij kasteel De Binckhorst. Daar zag ik 

wat de Vrienden al eerder vreesden: doordat de vrije hand is 

gegeven aan projectontwikkelaars, is dit rijksmonument uit 

de 17e eeuw, oorspronkelijk uit begin 14e eeuw, inderdaad als 

een ‘dwerg tussen reuzen’ weggestopt.

Dorstig geworden vervolgde ik mijn weg naar de Haagse bier-

brouwerij Kompaan, met aan het water ernaast de proeverij 

De Thuishaven. Helaas voor mij praktiseert ook de bediening 

het eigen motto ‘speciaal voor levensgenieters’, want de bar 

is op maandag en dinsdag dicht. Gelukkig trof ik de marke-

teer van het bedrijf, die druk bezig was nieuwe foto’s van 

hun producten te maken. Van hem kreeg ik een glas koud 

Haags duinwater. Hij vertelde mij hoe twee schoolvrienden, 

Jasper en Jeroen, met brouwen begonnen op de overloop bij 

een van hen thuis. Vandaar de naam van hun brouwerij, 

waar ze na twee jaar experimenteren hun eerste bier maak-

ten. Ook hoorde ik dat er binnenkort een boot gaat varen  

tussen hun café De Binnenhaven aan de Torenstraat in het 

centrum en hun café en brouwerij aan de Saturnusstraat, 

midden in de Binckhorst. Leuk voor een toekomstige Vrien-

denexcursie.

Vanaf de brouwerij fietste ik langs het water terug naar de 

Melkwegstraat, op weg naar het grote terrein van de voorma-

lige Caballero sigarettenfabriek. Daar zijn nu allerlei hippe 

bedrijven gevestigd, zoals een modellenbureau. Ik sprak met 
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de jonge vrouwelijke eigenaar en dito fotograaf. Zij vertelden 

mij dat ze eerder in het bedrijfsverzamelgebouw Lab 55 bij  

de Verheeskade zaten. Maar ze waren naar de Binckhorst 

verhuisd, onder andere vanwege de inspiratie die uitgaat van 

de creativiteit van de omgeving. Die creativiteit bleek ook uit 

een reuzenhoge houten high tea tafel vlak voor het gebouw 

De Besturing, een bedrijfsverzamelgebouw voor kunstenaars. 

Net op dat moment kwam een in steen en hout werkende 

beeldhouwer naar buiten. Hij vertelde mij dat de tafel een  

sociale sculptuur is van de Rotterdamse kunstenaar Daan 

den Houter en als doel heeft het alledaagse vanuit een nieuw 

perspectief te ervaren. Hij en zijn collega’s zitten regelmatig 

te lunchen aan deze tafel.

Ik besloot mijn fietstocht langs deze bijzondere Binckplekken 

in café Loetje. Dat ligt verstopt aan de achterkant van het  

Caballeroterrein, en is ondanks de slagbomen overdag per 

fiets vrij toegankelijk. Genietend van het uitzicht op oude en 

nieuwe boten op het terras aan het water bekroonde ik daar 

mijn feestelijke fietstocht met een feestelijke lunch. Wie deze 

of alle 23 Binckplekken met een bijzondere erfgoedhistorie 

wil bezoeken, kan via de website van I’m Binck (imbinck.nl) 

een app op de mobiele telefoon zetten voor de tocht.

Christine Sijbesma, tekst en foto’s

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl
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